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Nieuwsbrief
HEEMKUNDEKRING 

SANKT-TOLBERT 
VAALS

Verenigingsnieuws	
Het	jaarboek	verleden&	

heden	2020,	nummer	22	is	

klaar,	en	verkrijgbaar	vanaf	

12	december	2020.		

Leden	van	Sankt	Tolbert	

kunnen	dit	exemplaar	

aanschaffen	voor	de	prijs	

van	€	16,00,	echter	alleen	

in	het	verenigingsgebouw	

van	Sankt	Tolbert.		

De	beschikbare	uren	en	

dagen	zijn	aan	hen	via	de	

mail	toegestuurd.	De	niet-

leden	kunnen	dit	prachIge	

werk	kopen	voor	de	prijs	

van	€	18,00.	

Verkooppunten:	De	

Grenswinkel,	Readshop,	

Kapsalon	John	Kohnen,	Op	

Sankt	Tolbert.
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Heemkunde	Kring	Sankt	Tolbert	

mag	zich	weer	gelukkig	prijzen,	

dat	ondanks	de	Corona-

perikelen,	weer	een	fantasIsch	

boek	in	de	reeks	van	verleden	&	

heden	uitgebracht	wordt.	

Een	boeiend	boek	over	het	

reilen	en	zeilen	van	Vaals,	hun	

mensen	en	verenigingen	

samengevat	in	een	128	

bladzijden	tellend	boek.		

De	redacIe	mag	zich	weer	

gelukkig	prijzen	om	dit	samen	

met	de	auteurs	te	hebben	

klaargespeeld.	

Een	echte	aanrader	als	cadeau	

voor	de	Kerst,	of	andere	

gelegenheid.	De	verkooppunten	

zijn:	

De	Grenswinkel	Vaals	

Kapsalon	John	Kohnen	Vaals	

Readshop	Vaals	

De	kosten	zijn:	€	18,00		

Leden	kunnen	het	boek	voor	de	

ledenprijs	van	€	16,00	kopen	

Op	Sankt	Tolbert	Vaals.	

Om	een	indruk	te	krijgen	van	de	

arIkelen	willen	wij	hier	heel	

kort	op	ingaan.	

De	Vaalser	Ruiterclub	
De	‘Vaalser	Ruiterclub’	werd	

opgericht	in	1882.	Over	de	

beginjaren	tot	aan	het	25-jarig	

jubileum	in	1907	is	bijna	niets	

bekend,	behalve	

enkele	oude	

advertenIes.	

Arthur	Cransveld	

gaat	in	op	een	

desIjds	

bloeiende	en	

acIeve	club	in	

Vaals,	aangevuld	

met	mooi	

beeldmateriaal.	

De	predikanten	van	Vaals	
1649-1797	
Thomas	Richter	belicht	de	

ontwikkeling	van	het	Protes-

tantse	geloof	en	de	vele	

predikanten	in	Vaals.		

Sinds	het	voorjaar	1649	vonden	

in	Vaals	Protestantse	

kerkdiensten	plaats.		

Een	overeenkomst	tussen	de	

Staten-Generaal	en	Spanje	over	

de	godsdienstuitoefening	in	de	

Landen	van	Overmaas,	maakte	

dit	mogelijk.	

In	Vaals	woonde	desIjds	

niemand	van	het	protestants	

geloof,	de	inwoners	van	het	

dorpje	waren	allemaal	

katholiek.	

Meer	dan	40	personen	hebben	

tussen	1649	en	1794	op	de	

kansel	in	Vaals	gestaan	denk	

aan	bijv.		gastpredikanten,	

predikanten	op	reis,	etc.	

Stromingen	die	in	Vaals	

kwamen	waren	o.a.:		

• Duits-Hervormde	gemeente	

Vaals;		

• Waals-Hervormde	gemeente	

Vaals-Aken-Burtscheid;	

• Lutherische	Gemeinde	Vaals-

Aken-Burtscheid;	

• Doopsgezinde	gemeente	

Vaals-Burtscheid-Maastricht.	

1761-1795	Eines	der	schönsten	
Dörfer	der	Gegend	
Een	kort	verhaal	van	Kapelaan	

Adolph	Vaessen	

Adolph	Vaessen	(geb.	16	juli	

1891)	volgde	de	opleiding	tot	

priester	in	Rolduc,	Weert	en	

Roermond.	

Op	8	maart	1916	wordt	hij	

gewijd	en	op	25	september	

1916	benoemd	tot	kapelaan	in	

Vaals.	

In	de	twee	jaar	dat	hij	in	Vaals	

verbleef	schreef	hij	de	

‘Geschichte	von	Vaals’.	Na	zijn	

dood	gepubliceerd	in	de	

Vaalser	Anzeiger	van	1923	tot	

1925	in	82	afleveringen.		

Hier	een	lyrische	beschrijving	

van	Vaals	(in	de	Duitse	taal)	ten	

Ijde	van	von	Clermont	(2de	

heli	18de	eeuw).
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De	Sternbach	in	Vaals	
Door	Herbert	Kuijpers.	

Een	verhaal	over	de	familie	de	

Sternbach.	In	Vaals	is	Georg	

Louis	Joseph	Frederik	de	

Sternbach	ook	bekend.		

Zoon	van	Frederich	de	

Sternbach	en	zijn	partner	

Jonkvrouwe	Claudina	

(Gerardine)	de	Calabro.	

Gerardine	was	“partner”	van	

Georg	Louis,	want	zij	was	

katholiek	en	hij	gereformeerd	

en	een	huwelijk	in	1745	kon	

nog	niet.	Door	de	Staten-

Generaal	werd	op	3	december	

1749	het	verzoek	van	Frederich	

de	Sternbach,	afgewezen	om	te	

mogen	trouwen	met	een	vrouw	

van	de	“Roomsche	Religie”.	

Gemengde	huwelijken	waren	

desIjds	nog	niet	zomaar	van	

zelfsprekend:	Op	27	april	1814	

wordt	in	Heerlen	het	huwelijk	

voltrokken	tussen:	George	

Lodewijk	Joseph	Frederik	van	

Sternbach,	(gepensioneerd	

kolonel,	68	Jahre	alt,	Witwer	

von	Louisa	Alexandria	De	la	

Chaisse,	Sohn	von	Frederik	van	

Sternbach	und	Claudina	

Calabro),	und	Cornelia	Sardijn,	

45	Jahre	alt,	Tochter	von	

Antoon	Sardijn	und	Cornelia	

van	Lomme,	der	BräuIgam	

erkennt	bei	der	Heirat	14	

Kinder	an.	In	1838	was	er	enige	

onrust	in	Vaals.	Op	14	mei	van	

dat	jaar	werd	een	peIIe	

aangeboden	aan	koning	

Leopold	van	België	en	aan	de	

Kamer	van	Afgevaardigden.	

Deze	peIIe	was	waarschijnlijk	

opgesteld	door	pastoor	J.H.A.	

Bouillon.	In	de	peIIe	spraken	

de	ondertekenaars	de	wens	uit	

bij	België	te	mogen	blijven.	De	

peIIe	werd	ondertekend	door	

150	personen	waaronder	Baron	

Fortuné	ConstanIn	Frederic	de	

Sternbach,	zijn	echtgenote	en	

dochter	Victoire	von	Sternbach.	

De	ondertekenaars	waren	bijna	

uitsluitend	katholieke	inwoners	

van	Vaals.	Protestantse	

inwoners	behoorden	liever	bij	

de	noordelijke	Nederlanden	

Ingegaan	wordt	ook	op	de	

betekenis	van	deze	

gefortuneerde	familie	voor	

Vaals.	

Vaals	1830	–	Bannelingen	
Door	Jan	Francoqe	

De	opstand	in	1830	in	België	

bracht	nogal	wat	met	zich	mee.	

Tegenstanders	van	de	regering	

werden	opgepakt	en	veroor-

deeld.	Waar	verbleven	zij?	

Wat	speelde	Vaals	voor	rol	in	

deze	situaIe.	Daar	werden	op	8	

juni	1830	ballingen	over	de	

grens	naar	Pruisen	gezet.	Een	

goed	gedocumenteerd	verhaal	

over	de	verwikkelingen	en	het	

verloop	van	de	gebeurtenissen	

en	de	bannelingen	in	Vaals.	

De	4	bannelingen:	

De	belangrijkste	tegenstander	

van	de	toenmalige	regering	was	

de	wegbereider	voor	de	

revoluIe:	de	Belgische	

staatsman	Louis-Joseph-
Antoine	de	PoPer	(Brugge).	Hij	
was	ook	journalist	en	

prominent	acIef	Ijdens	de	

Belgische	RevoluIe	van	1830.	

De	andere	drie	waren:	

Jean	François	Tielemans	
(Brussel),	Belgisch	liberaal	

poliIcus	en	werd	onder	meer	

minister;	

Adolphe	Bartels	(Brussel),	
Belgisch	revoluIonair,	

journalist	en	schrijver;	

Jean	BapTste	de	Nève	
(Everghem)	Vlaamse	vertaler,	

publicist	en	redacteur.	

KOMPEL	FRITS	1937	-1939	
F.	Meessen	ꝉ	
In	de	jaren	‘30	van	de	20ste	

eeuw	bloeide	de	

steenkoolwinning	op.	

Diverse	Vaalsenaren	hebben	in	

mijnen	in	België	gewerkt.	Zo	

ook	Frederik	Meessen	

roepnaam	Frits,	die	zijn	verhaal	

heei	opgeschreven	toen	hij	

ziek	was	in	het	laatste	jaar	

voordat	hij	overleed.		

Frits	Meessen	heei	gewerkt	in	

de	steenkolenmijn	genaamd:		

Le	Charbonnages	réunis	de	la	

Minerie	in	Basce.	

Een	stukje	uit	het	boeiende	

verhaal:	

De	dag	dat	ik	met	de	

kolenmijnen	in	België	in	

aanraking	kwam,	was	10	juli	

1937.	Er	heerste	grote	

werkeloosheid	in	Vaals	en	ik	

had	al	op	de	Nederlandse	

mijnen	geprobeerd	om	werk	te	

krijgen.	Als	antwoord	kreeg	ik	

te	horen	dat	ik	op	de	Willem	

Sophia	te	oud	was	en	op	de	

staatsmijn	Wilhelmina	te	jong.	

Op	de	Oranje	I	wilden	ze	het	

bezien	en	op	de	Oranje	III	

namen	ze	in	die	Ijd	niemand	

meer	aan.	

RULAND,	Leonard	Franz	
Hubert	Carl,	burgemeester	van	
Vaals	
Door	

Herbert	

Kuijpers.	

	

In	april	

2017	

kreeg	

Sankt	

Tolbert	

onverwacht	bezoek	uit	Idaho	in	

de	Verenigde	Staten.	Ze	stelden	

zich	voor	als	Mary	en	Bill	Jones-

Sagli.	Mary	is	een	achterklein-

kind	van	burgemeester	Ruland.	

Hun	bezoek	was	aanleiding	om	

er	een	arIkel	in	Nieuwsbrief	89	

van	2017	aan	te	wijden.	Nu	

wordt	de	kennis	over	Leonard	

Ruland	hier	iets	verder	

uitgediept.	

Louis-Joseph-Antoine  
de Potter

F.	Meessen	ꝉ
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1891	–	1915	Nieuwsberichten	
uit	de	Limburgse	Kranten	
De	periode	1891-1915	mag	in	

de	historie	worden	beschouwd	

als	de	meest	producIeve	voor	

wat	betrei	het	aantal	kranten-

Itels.	Gewoon	een	paar	

opmerkelijke	berichten:	

Dagblad	van	Maastricht,	
Zaterdag	23	Maart	1895	
Vaals	-	Alhier	is	eene	

werkstaking	uitgebroken	onder	

de	wevers	der	lakenfabriek	van	

den	heer	Merzenich.	Meerder	

loon,	betere	werktuigen	en	

mindere	gestrengheid	in	de	

toepassing	van	het	reglement	

op	hen,	die	te	laat	op	de	fabriek	

verschijnen,	wordt	door	de	

werklieden	geëischt.	

Limburger	Koerier,	Dinsdag	4	
Augustus	1914	
Vaals	-	De	grens	tusschen	

Nederland	en	Duitschland	op	

den	weg	naar	Aken	is,	even	

voorbij	de	Maréchaussées,	

dichtgespijkerd.	Bij	het	Duitsche	

douanekantoor	is	

namelijk	een	kar	

geplaatst,	een	met	

prikkeldraad	om-

wonden	houten	hek,	

en	een	ijzeren	keten.	

Op	Hollandsch	

gebied	staan	Neder-

landsche	soldaten	

op	post.	Op	Duitsch	

gebied	staat	de	

Duitsche	infanterie.	De	

Hollanders	en	andere	

buitenlanders	die	Duitschland	

verlaten,	passeeren	met	zware	

koffers	en	allerlei	pakken	de	

grens,	terwijl	dienstplichIge	

Duitschers	uit	Holland	

komende,	zich	melden	bij	de	

Duitsche	posten.	

Nostaljie	oes	de	auw	doeës	
Een	aantal	oude	foto’s	en	ander	

beeldmateriaal	uit	vervlogen	

Ijden,	zoals	van:	Rauchfreunde	

1933	D’r	piefekloep;	Erewacht	

1947;	HARMONIE	„ST.	

CECILIA“		100-jarig	

Jubileumfeest,	bestuur	1936;	

Dilletantenbond	1956;	Foto	

genomen	Ijdens	CD	opname	

1968	Limburg‚	Mijn	heerlijk	

land’,	Bekende	Limburgse	

volksliederen,	o.a.:	‘t	Kruutske,	

Wie	sjoen	os	Limburg	is,	

Limburg	mijn	heerlijk	land,	

Wied	es	de	Windj.	Maar	ook	

Vaalser	liederen	zoals:	

Heemetschtad	en	De	Bank.	Met	

als	solisten	Rud	Bröcheler,	Jo	

Hermans,	Frans	Griesenbrock	

en	Peter	Kokkelmans.;	

Schuqerij	St.	Paulus;		

Tuinbouwvereniging	Floralia;	

Männer-Gesang-Verein	

„Liedertafel“;	Turnvrienden	de	

jonge	werkman	1921.

Nummer 114

In	december		waren	onze	leden	

Loek	en	Yvonne	Brounen-

Crutzen	50	jaar	getrouwd.		

Het	bestuur	van	Sankt	Tolbert	

wenst	hen	nog	veel	gelukkige	

jaren	in	goede	gezondheid	toe.	

Felicitaties voor 50-jarig bruidspaar

Vrijdag	29	januari,	20.00	uur	
Ivm	COVID19	geen	programma	

Vastelovvend	i	Vols,	14	tot	16	
februari	
Geen	bijeenkomst	

Vrijdag	26	maart,	19.30uur	
Algemene	Ledenvergadering	

Lezing,	thema:	Indien	door	

COVID19	niet	mogelijk	

verplaatsing	naar	26	november	

Zondag	25	april,	16.00uur	
Sankt	Tolbert	Fès	veur	

mitjlieder	en	partner.	Inloop	

vanaf	15.00;	start	programma	

16.00uur.	Indien	door	COVID19	

niet	mogelijk	verplaatsing	naar	

29	augustus	

Zaterdag	15	mei,	10.00	–	
16.00uur	
Boekenbeurs.	Indien	door	

COVID19	niet	mogelijk	

verplaatsing	naar	2022	

Vrijdag	28	mei,	19.30uur	
Lezing,	thema:	“Mens	en	

Landschap”,	Jef	Boosten,	IVN	

Vrijdag	25	juni,	19.30uur	
Lezing,	thema:	“Nieuwe	

resultaten	kerkhistorisch	

onderzoek	protestants	verleden	

Vaals	en	Aken”,	Dr.	Thomas	

Richter,	lezing	Duitstalig	

Juli,	vakanTe	

Vrijdag	27	augustus,	19.30uur	
Bijeenkomst,	Foto/film	

presentaIe,	vrije	keuze	

In	het	kader	van	de	bevordering	

van	het	Limburgs	dialect:	

Vrijdag	10	september,	19.30uur	
Vrijdag	17	september,	19.30uur	
Vrijdag	24	september,	19.30uur	
Völser	plaq	–	Dialectscholing,	

duur	van	de	lessen	2	x	¾	uur	

met	half	uur	pauze	en	

nabespreking	

Vrijdag	26	november,	19.30uur	
Bijeenkomst	/	ALV	

PresentaIe	V&H	23

Jaarprogramma 2021 (onder voorbehoud)
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Naar	aanleiding	van	de	

recentelijk	gehouden	

ledenvergadering/raadpleging	

hebben	30	leden	digitaal	

gestemd	en	laten	weten	met	de	

drie	punten	akkoord	te	gaan,	

tevens	hebben	23	leden	zich	

met	een	fysieke	stem	uit-

gesproken	akkoord	te	gaan.	Op	

zich	een	resultaat	dat	vergelijk-

baar	is	met	een	leden-

vergadering	in	ons	lokaal.	

Bij	deze	is	Victor	Voncken	

airedend	als	bestuurslid.	

Helaas	kunnen	wij	nog	niet	bij	

een	bijeenkomst	e.d.	afscheid	

van	hem	nemen,	maar	wat	in	

het	vat	zit	verzuurd	niet	wordt	

er	wel	eens	gezegd.	

Maar	hier	kunnen	wij	Victor	

Voncken	voor	zijn	enorme	inzet	

voor	onze	vereniging	alvast	

heel	veel	dank	zeggen.	

Mooi	is	ook	dat	Monique	

Louvenberg-Cransveld	herkozen	

is	in	ons	bestuur	en	ik	denk	dat	

niemand	ertegen	is	dat	zij	de	

funcIe	van	secretaris	van	onze	

vereniging	weer	met	verve	kan	

gaan	vervullen.	

Onze	nieuwkomer	in	het	

bestuur	is	Ria	Kleijkers.	Zij	is	

geen	onbekende	in	onze	

vereniging,	want	in	het	

verleden	heei	zij	zich	ook	al	

ingezet	binnen	onze	vereniging.	

Het	bestuur	heei,	mede	naar	

aanleiding	van	het	aangeven	

van	onze	huidige	

penningmeester	Jan	Thoma	om	

zijn	werkzaamheden	te	laten	

beëindigen,	besloten	om	Ria	

Kleijkers	te	benoemen	tot	onze	

nieuwe	penningmeester.	Deze	

heei	de	funcIe	ook	

aangenomen.	

Het	bestuur	wil	bij	deze	Ria	van	

harte	welkom	heten	in	het	

bestuur	en	wenst	haar	veel	

succes.	

Jo	van	der	Meij	

voorziqer

De	nieuwsbrief	is	een	uitgave	van	
heemkundekring	Sankt	Tolbert.	
	
Wilt	u	meer	weten	over	de	heemkundekring	
Sankt	Tolbert,	een	bijdrage	leveren	aan	deze	
nieuwsbrief	of	heee	u	een	interessante	
mededeling,	kijk	dan	op	de	website	
www.sankPolbert.nl	of	mail	naar	
sankPolbert@gmail.com.		

De	nieuwsbrieven	staan	ook	in	pdf-formaat	op	de	
website.	Deze	kunt	u	downloaden.	Tevens	kunt	u	
op	de	site	aangeven	als	u	de	nieuwsbrief	niet	
meer	wilt	ontvangen.

Nieuwtjes in de vereniging

Met	leedwezen	vernamen	wij	

het	overlijden	van	ons	lid	de	

heer	Heinz	Mertens.	

Heinz	Mertens	was	sinds	2011	

lid	van	onze	Heemkundekring.	

Heinz	werd	79	jaar	oud.	Wij	

wensen	de	familie	veel	sterkte	

en	onze	welgemeende	

deelneming	met	dit	grote	

verlies.			

Bestuur	en	leden

In Memoriam Heinz Mertens

Vuur wunsje alle 
mitjlieder en leazer 
van d’r Nieuwsbrief 

un Freulieje 
Weinachte unne 
Jouwe roetsj en  

e Jelukzellisj mea 
veur allemdienge e 

jezoonk 2021


